
 
Hillegondakerk  

8 maart 2026 – 10:00 
Kerk en Schooldienst 

 
 
Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen  
 
Zingen: Psalm 93: 1, 3 en 4 (oude berijming) 

1. De HEER’ regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d’ aard’ en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
3. Maar, HEER’, Gij zijt veel sterker dan ’t geweld 
Der waat’ren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis’, hoe fel zij woede, stil. 
 
4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 78: 1, 2 en 19 

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wond’ren en zijn grote kracht. 
 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kinderen melden. 
’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft 
geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

 
 
 
 



 
19.  Zij gingen voort, beveiligd door zijn vrede, 
God liet hen in zijn heilig land intreden, 
rondom de berg die Hij zich had verworven. 
Hij heeft zijn volk dat zolang heeft gezworven, 
een erfdeel toegemeten in een land, 
aan ’t heidendom onteigend door zijn hand.

Wetslezing in kindertaal   
 
Zingen: Hé luister mee naar een nieuw verhaal (Opwekking kids 112) 
 
Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
(2x)  
 
Net zoals je elke dag  
je boterhammen eet  
en je dat ook zeker niet  
een dag of drie vergeet,  
zo is het met het lezen  
uit het boek van onze Heer,  
je kunt er veel van leren  
en zo groei je telkens weer.  
 
Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God 
(2x) 

Net zoals je elke dag  
je boterhammen eet  
en je dat ook zeker niet  
een dag of drie vergeet,  
zo is het met het lezen  
uit het boek van onze Heer,  
je kunt er veel van leren  
en zo groei je telkens weer.  
 
Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
(2x) 
 
Luister maar mee  
en doe maar mee, ja! (4x) 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jozua 3: 14 – 4:11 (NBV ’21) 
 
Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters 
die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan 
waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de 
hele oogsttijd buiten haar oevers- kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, 
heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Hierdoor werd de stroom in de 
richting van de Dode Zee, ofwel de Zoutzee, volledig afgesneden en kon het volk ter hoogte 
van Jericho oversteken. De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen 
bleven precies in het midden van de rivierbedding staan, terwijl heel Israël overstak, tot 
iedereen aan de overkant van de Jordaan was. 
 



Nadat het hele volk de Jordaan was overgestoken, zei de HEER tegen Jozua: Kies nu twaalf 
mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan 
staan twaalf stenen moeten halen.  
Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar jullie vannacht zullen verblijven. 
Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam  van Israël, en nadat hij hen bij elkaar 
geroepen had, zei hij tegen hen: Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U 
moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen 
een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen 
betekenen, dan moet u ze  vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden 
door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark 
de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een 
eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf 
stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze 
droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 
twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die 
de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 
De priesters die de ark droegen, bleven in het midden van de Jordaanbedding staan totdat 
de opdracht van de HEER die Jozua aan het volk had gegeven volledig was uitgevoerd, in 
overeenstemming met wat Mozes hem had opgedragen. Het volk stak zo snel mogelijk 
over, en toen iedereen aan de overkant was trok ook de ark van de HEER met de priesters 
naar de overkant, om weer voor het volk uit te gaan. 
 
Zingen: Onder, boven, voor en achter (Opwekking kids 211) 
 
Refrein (2x): 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, want…  

(Refrein 2x) 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 
 
(Refrein 2x) 
 

 
 
Verkondiging: “Een Steengoed verhaal!”  
 
 
 



 
Zingen: Hij is de Rots (Elly & Rikkert) 
 
Hij is de rots (Hij is de rots) 
Waar ik op sta (waar ik op sta) 
Hij is de weg (Hij is de weg) 
Waar ik op ga (waar ik op ga) 
 
Refrein: 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef. 
 
In het begin (in het begin) 
Was Hij het Woord (was Hij het Woord) 
Hij was bij God (Hij was bij God) 
En het Woord was God (en het Woord 
was God) 

(Refrein) 
 
Hij is het licht (Hij is het licht) 
Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt) 
Van het begin (van het begin) 
Tot aan het eind (tot aan het eind) 
 
(Refrein) 
 
Hij is de rots (Hij is de rots) 
Waar ik op sta (waar ik op sta) 
Hij is de weg (Hij is de weg) 
Waar ik op ga (waar ik op ga) 
 
(Refrein) 

Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Lied 417: 1 t/m 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn). 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Heenzending en zegen 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en  

na te praten met koffie, thee en limonade. Blijft u ook? 

 
Wilt u nog napraten over de dienst? Dat kan!  

Belt of appt u gerust met Martijn Bok (06 53 37 89 29) of dominee Reijm (06 36 13 73 65) 


